
 

Sing-in 2 november 2025 16.30 uur   -  Thema: Overwinnen  -    Grote Kerk, Dalfsen 

          

Kosters:   Anouk Uitslag en Maarten 

techniek:   Floris Meerveld 

presentatie + zang:  Henriëtta Kuipers 

piano + zang:   Willem Krabbe  

gitaar + zang:   Jan Kramer  

viool:    Leonardo van Lenthe  

basgitaar:   Edwin Vetkamp  

zang:    Henriëtta Kuipers  

zang:    Marjolein Dekker 

    

 

1. Welkom en gebed 

 

2. Opw. 573 We zijn hier bij elkaar 

 

We zijn hier bij elkaar 

om de Koning te ontmoeten. 

We zijn hier bij elkaar 

om te eren onze Heer. 

We zijn hier bij elkaar 

om te vieren dat Hij goed is. 

En wij prijzen en aanbidden Hem, 

Jezus, onze Heer! 

 

Refrein: 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, grote koning. 

Wij heffen onze handen op  

naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 

U bent welkom, Zoon van God. 

Wij richten heel ons hart op U; 

U bent welkom in ons midden.  

Alles 2x, + refrein  + slotzin   

   

3. Hh 336 Groot is uw trouw o Heer  

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, 

Gij blijft immer dezelfde,  

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  

 

Refrein: 

Groot is uw trouw o Heer, 

groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag,  

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 

 

 

 

 

   

4. Opw. 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem  

Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 

dwars door het duister van de nacht. 

 

Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 

Mijn vaste grond, mijn fundament; 

dankzij zijn liefde leef ik nu. 

 

(v) 

Jezus alleen werd mens als wij; 

klein als een kind, in kwetsbaarheid. 

Oneindig veel hield Hij van mij, 

leed om mijn ongerechtigheid. 

 

(allen) 

En door zijn offer werd ik vrij, 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 

ontnam de dood zijn heerschappij; 

dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 

(m) 

Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd vervuld: 

Jezus, de Heer is opgestaan! 

 

(allen) 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd. 

Ik leef in Hem en Hij in mij; 

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 

Geen levensangst, geen stervensnood; 

dat is de kracht, waar ik in sta. 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

 

Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 

in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen!      -1- 

 

 

 



  

5. Bijbellezing: Psalm 144 vers 1 en 2  

 

6. Opw. 876 Duizend generaties 

Duizend generaties knielen in aanbidding, 

het lied van alle eeuwen zingen zij. 

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, 

zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 

 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

 

Refrein 1: 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 

 

Als je bent vergeven en als je bent verlost, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Als je leeft in vrijheid, door Jezus’ bloed gekocht, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Zing je lied voor eeuwig en amen. 

 

Refrein 2: 

Heel uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U Majesteit: Heilig. 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 

 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

 

Uw naam is de hoogste, 

uw naam is de grootste, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

uw naam staat altijd bovenaan. 

 

Refrein 1 

Refrein 2 

 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 

U bent voor altijd heilig. Voor altijd heilig. 

7. Opw. 124 Ik bouw op U  

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 

en telkens weer moet ik uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld’  is U gewijd. 

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

 

8. God regeert in ons huis  

https://youtu.be/SPWVYWXWWzc?si=GTCDupflpIAh0fi5   

 

Tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, 

tegen de dalen, tegen de stormen 

zeg ik: God regeert in dit huis. 

 

Tegen depressie, tegen verslaving, 

tegen verleiding, tegen het kwade 

zeg ik: God regeert in dit huis. 

 

Hij vergeeft, Hij geneest, God regeert in dit huis 

Hij bevrijdt, Jezus redde mij. 

God regeert in dit huis. 

 

In al het lijden, dwars door de tranen, 

ondanks de pijn en al mijn frustraties 

zeg ik: God regeert in dit huis. 

 

Hij vergeeft, Hij geneest, God regeert in dit huis 

Hij bevrijdt, Jezus redde mij. 

God regeert in dit huis. 

 

De duivel heeft geen poot om op te staan, 

want hij weet dat God regeert! Hij regeert! 

 

Jezus heeft de dood teniet gedaan. 

De vijand beeft want God regeert, Hij regeert. 

God regeert. Hij regeert. 

              -2-

  

https://youtu.be/SPWVYWXWWzc?si=GTCDupflpIAh0fi5


Straks in de hemel, dicht bij de Vader

Leef ik voor eeuwig door Zijn genade 

Als ik Hem zie daar, dan zal ik stralen 

en zing ik: God regeert voor altijd. 

 

Straks in de hemel, dicht bij de Vader 

leef ik voor eeuwig  door Zijn genade 

Als ik Hem zie daar, dan zal ik stralen 

en zing ik: God regeert voor altijd. 

 

Hij vergeeft, Hij geneest, God regeert in dit huis 

Hij bevrijdt, Jezus redde mij. 

God regeert in dit huis. 

God regeert in dit huis. 

God regeert in dit huis. 

 

9. Gedicht 

 

Liederen met de kinderen:  

 

10. Hemelhoog 340 Hij is de Rots  

Hij is de rots 

Waar ik op sta 

Hij is de weg 

Waar ik op ga 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

In het begin 

Was Hij het woord 

Hij was bij God 

En het woord was God 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

Hij is het licht 

Dat altijd schijnt 

Van het begin  

Tot aan het eind 

En ik zal voor Hem zingen 

Voor Hem zingen 

Zolang ik leef 

 

11. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig  
https://youtu.be/EiiaIAWU4Jk?si=iiZGkRduoaNsH99t 

 

Mijn God is zo groot zo sterk en zo machtig         

Er ’s niets dat Hij niet kan doen. 2x  

De bergen schiep Hij rivieren erbij   

De sterren, die maakte Hij ook 

 

Mijn God is zo groot   

Zo sterk en zo machtig   

Er ‘s niets dat Hij niet kan doen 

3x 

 

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij   

Hij zorgt voor jou en voor mij 

 

Mijn God is zo groot   

Zo sterk en zo machtig   

Er ‘s niets dat Hij niet kan doen 

3x 

 

Heb jij soms verdriet? 

‘t is God die je ziet   

Hij legt Zijn handen op jou 

 

Mijn God is zo groot    

Zo sterk en zo machtig   

Er ‘s niets dat Hij niet kan doen 

Er ‘s niets dat Hij niet kan doen 

 

12. Opw. 137 King of Kings  

King of kings and Lord of Lords 

Glory, halleluja! 

King of kings and Lord of Lords 

Glory, halleluja! 

 

Jesus, Prince of Peace, 

Glory, halleluja! 

Jesus, Prince of Peace, 

Glory, halleluja! 

 

13. Gelegenheid voor collecte:  

1. St. Pan de Vida (Kinderrestaurants in Peru)  

 

 

 

     

 

 

2. Kerk: Onkosten van de dienst    

-3-

 

                     -3- 

https://youtu.be/EiiaIAWU4Jk?si=iiZGkRduoaNsH99t


 

Zingen tijdens collecte: (Opw. 789) Oceans 

You call me out upon the waters 

The great unknown where feet may fail 

And there I find You in the mystery 

In oceans deep my faith will stand. 

 

And I will call upon Your name 

And keep my eyes above the waves 

When oceans rise 

my soul will rest in Your embrace 

For I am Yours and You are mine 

 

Your grace abounds in deepest waters 

Your sovereign hand will be my guide 

Where feet may fail and fear surrounds me 

You've never failed and You won't start now 

 

So I will call upon Your name 

And keep my eyes above the waves 

When oceans rise 

my soul will rest in Your embrace 

For I am Yours and You are mine  Oh…. 

               

Spirit lead me where my trust is without borders 

Let me walk upon the waters 

Wherever You would call me 

Take me deeper than my feet could ever wander 

And my faith will be made stronger 

In the presence of my Savior 

 

Spirit lead me where my trust is without borders 

Let me walk upon the waters 

Wherever You would call me 

Take me deeper than my feet could ever wander 

And my faith will be made stronger 

In the presence of my Savior 

 

And I will call upon Your name 

And keep my eyes above the waves 

When oceans rise 

my soul will rest in Your embrace 

For I am Yours and You are mine    Oh… 

 

14. Verzoeknummers van keuzeblad 

 
 

15. Dankgebed + slotwoord + zegenbede 

 

16. slotzang Opw. 832 Jezus Overwinnaar 

 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 

Want U bevrijdt en geeft leven. 

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus. 

 

U bent de held die voor ons strijdt. 

U baant de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 

Naam boven alle namen, hoogste Heer. 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar. 

 

De duisternis licht op door U. 

De duivel is door U verslagen. 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel 

gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

 

De schepping knielt in diepst ontzag.        

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel weten Wie er regeert: 

Naam boven alle namen, hoogste Heer. 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar. 

2x 

 

Naam boven alle namen   10x 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 

Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar. 

 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar. 

 

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee, limonade! 

Daarna: Wel Thuis  

De volgende Sing-in is op woensdagavond (Kerstavond) 24 december 19.00 uur          -4- 


