
Paasmorgendienst 20 april 2025 om 10.00 uur in de Grote kerk te Dalfsen 
 

Voorganger: ds. Freek Schipper    Organist: Gerrit Hoving 

Met medewerking van gospelkoor D-Vote  o.l.v. Anne Verhart 
 

Op Pasen kunnen we heen en weer gaan tussen geloof en twijfel, leven en dood. Daarom is Maria van 

Magdala zo herkenbaar, met haar onrustige heen-en-weer tussen Jeruzalem en het graf van Jezus, 

met haar gedraai van donker naar licht en weer terug. Wie geeft haar en ons weer een richtpunt? 
 

• Welkom en mededelingen  

• Lied 630: 1 en 3 [‘Sta op! Een morgen ongedacht…’]  

• Bemoediging en Groet  

• Gebed om ontferming 

• Het koor zingt: Ain’t That Good News – Goed nieuws: Ik leef de levende Jezus tegemoet 

en Cornerstone – Jezus is de Hoeksteen van mijn leven 

• Bij de liturgische schikking  

• Projectlied refrein en vers 7 op de melodie van Lied 215  
 

Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering. 

Het is weer licht. Kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen. 
 

De steen is weg, het graf is leeg. Zing mee met ons, want Jezus leeft! 

Nu is het feest voor jou en mij, want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 
 

• Project Veertigdagentijd en Pasen 

• Inleiding op de verkondiging 

• Lezing van Johannes 20: 1 t/m 14 

• Eerste overdenking  

• Lied 637: 1, 3 en 4 [O vlam van Pasen, steek ons aan] 

• Lezing van Johannes 20: 15 en 16 

• Het koor zingt: Known by the Scars – We herkennen de opgestane Heer aan zijn littekens 

en End of the Beginning – De opstanding van Jezus is de voltooiing van een nieuw begin 

• Tweede overdenking  

• Lied 624 [‘Christus, onze Heer, verrees’, 3 verzen]  

• Lezing van Johannes 20: 17 en 18 

• Het lied van Maria Magdalena op melodie van Lied 655 (‘Zing voor de Heer een nieuw gezang!’) 
 

‘Maria!’ zegt Hij, en ik hoor. Ik zag Hem niet maar aan zijn stem  

en aan mijn naam herken ik Hem - mijn Meester Jezus die 'k verloor. 
  

Ik keer mij om en zie Hem staan. Ik nader Hem en heb Hem weer! 

Hij antwoordt mij in zacht verweer: 'Houd mij niet vast, raak Mij niet aan. 
 

Ik ben er niet voor jou alleen; vergeet de and’re mensen niet. 

Ik wil dat elk Mij leven ziet. Keer om, vertel hun dit meteen.’ 
 

Getroost, gehoorzaam, ging ik heen en bracht de boodschap rond met spoed: 

Hij zocht en kende mij voorgoed, Hij kent de naam van iedereen! 
 

De Heer is waarlijk opgestaan! Dat weten wij, dat zingen wij. 

Hij leeft! Hij komt tot jou en mij: Hij keert ons om en raakt ons aan! 
 

• Derde overdenking  

• Lied 642: 1, 2, 5, 6, 7 en 8 [‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’]  

• Gebed 

• Het koor zingt: All Arise – Sta op voor Hem die met zijn liefde de dood heeft overwonnen! 

en  Alive Forever, Amen – Het graf is open, het Paaslam leeft. Hij is al onze lof en dank waard. 

• Collecte 

• Lied 200 uit Hemelhoog – U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer! 

• Zegen  


