Orde van de dienst op zondag 22 maart 2026 in Oudleusen

Thema: De achterkant van het borduurwerk, Voorganger: ds. Henk Jansen, Zeist
Organist: Leo van den Boomgaard, Lector: Jennet Kijk in de Vegte

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 1005: 1 en 2 — Zoekend naar licht, hier in het duister
Stilte, Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 1005: 4 — Zoekend naar troost zijn velen dakloos

Inleiding op het thema met een paar afbeeldingen op de beamer
Gedicht: ‘De wever’ van Corrie ten Boom

Mijn leven is een weefsel Als 't weefgetouw zal rusten
tussen mijn God en mij. en de spoel niet meer schiet om,
Niet ik kies uit de kleuren; zal God het doek ontvouwen
heel doelbewust werkt Hij. en verklaart Hij het ‘waarom’.
Soms weeft Hij er verdriet in Hoe nodig donk’re draden

en ik, door onverstand, zijn in des Wevers hand

vergeet: Hij ziet de boven en naast goud- en zilverdraden.

ik de onderkant. Z6 komt zijn plan tot stand.

Zingen: Psalm 139:7 — Gij hebt mij immers zelf gemaakt
Gebed

Aandacht voor de kinderen met de projectafbeelding op de beamer

Zingen: Projectlied: 1, 6 en 9 — Wij reizen veertig dagen

Schriftlezing: Genesis 50, 15-21

Zingen: Lied 910:1 — Soms groet een licht van vreugde

Schriftlezing: Romeinen 8,22-28

Zingen: Lied 910:4 — Al zal geen wijnstok dragen

Verkondiging

Zingen: Heel ons leven is geweven (melodie: reugde, vreugde, louter vreugde, Ev. Lb. 357)

1. Heel ons leven is geweven 2. Elke dag aan ons gegeven
als een kostbaar weverswerk Is de Vader ons nabij,

diepe dalen in ons leven Geeft Hij richting aan ons leven
maken juist dat kleed zo sterk. Wandelt dicht aan onze zij.
Alle dagen, alle uren Als we vallen of verdwalen
Houdt de Vader in Zijn hand, Neemt de Heer ons bij de hand
Wil Hij liefdevol borduren Over bergen en door dalen

Tot een heerlijk, kostbaar pand. Brengt Hij ons in 't Vaderland.

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed en onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 868: 2 en 3 — Lof zij de Heer
Zegen, beantwoord met 3x AMEN



