Zondagmorgen 9 november 2025, Grote Kerk Dalfsen
Kerk-School-Gezinsdiensten om 9.30 uur met De Spiegel
en om 11.00 uur met De Sjaloom en Agoraschool A. Baron van Dedem
Voorganger: ds. Freek Schipper ~ Muziek: begeleidingsband van de scholen

— Welkom door kinderen en mededelingen door de ouderling van dienst
— Samenzang: ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’

Dank U wel voor de sterren en de maan. Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei. Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras. Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei. Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind. Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij. Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

— Woord van vertrouwen en Groet - Er wordt een kaars aangestoken
- Gebed
- Samenzang: ‘Houd vor’
Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk,
wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, nu geven wij niet op. Het zijn de
schouders waarop wij mogen staan. Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

— Waar gaat het over in deze dienst?
- Samenzang: ‘Fundament’

Ik bouw op Jezus, anders niet; het is zijn bloed dat redding biedt.

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ik steun alleen op Jezus’ Naam.
Refrein: Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen. Mijn anker rust in Hem alleen! Refrein
Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid ben ik van Hem in eeuwigheid! Refrein

— Lezing van Genesis 15 vers 1 tot en met 6

- Liedjes, toneelstukje of filmpje van de kinderen van de scholen

— Overdenking ‘Laat je houvast maar los’

- Samenzang: ‘De Heer is mijn herder’
De Heer is mijn herder. Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn.
Ik weet dat U mij bij zult staan; U bent heel dichtbij.

Want wat mij ook wordt aangedaan, U helpt mij telkens weer. U geeft mij wat ik nodig heb en nog zoveel
meer.

Uw goedheid en uw liefde, Heer, volgen mij altijd en ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid.
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— Dank en voorbede

— Filmpje over het eerste collectedoel, Stichting Buren Dichtbij
— Inzameling van gaven - Ondertussen klinkt een luisterlied

— Samenzang: Lied 885 [Groot is uw trouw, o Heer]

— Zegen



