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Terugkerende activiteiten 
Iedere zondag 

- Oppasdienst 

De oppasdiensten zijn bedoeld voor kinderen t/m 4 jaar, op zon- en kerkelijke 
feestdagen. Vanaf een kwartier voor het begin van de dienst tot een kwartier 
na het einde van de dienst is er oppas voor deze kinderen. In Dalfsen is de 
oppas in De Overkant, in Oudleusen in De Luwte.  

- Kindernevendienst 

Vóór de eerste schriftlezing worden de kinderen in de kerkdienst uitgenodigd 
om mee te gaan naar de kindernevendienst. Zij mogen een kaars aansteken en 
dit licht meenemen naar De Overkant of De Luwte onder begeleiding van de 
leiding van de kindernevendienst. Daar wordt een Bijbelverhaal verteld uit de 
methode ‘Kind op zondag’ en wordt een verwerkingsvorm gekozen dat bestaat 
uit een knutselwerkje, een spel, puzzel of gesprek. Aan het einde van de 
kerkdienst komen de kinderen weer in de kerk bij hun ouders om samen met 
de gemeente de zegen te ontvangen. 

 

Elke eerste zondag van de maand 

- Kinderkerk:  

Bij de kinderkerk gaan alle basisschoolkinderen samen aan de slag met een 
thema rondom een Bijbelverhaal. De kinderen kunnen vanaf een kwartier voor 
de kerkdienst bij de overkant gebracht worden. (In Oudleusen is geen 
kinderkerk, wel kindernevendienst). We starten de kinderkerk met het 
aansteken van de kaars en het vertellen van een Bijbelverhaal. Daarna doen we 
een gezamenlijke startactiviteit en mogen de kinderen vervolgens hun eigen 
verwerkingsvorm kiezen, bijv. een knutselwerkje, spel of puzzel. Aan het einde 
van de kerkdienst komen we weer terug in de kerk waar ze bij hun ouders 
kunnen gaan zitten om samen met de gemeente de zegen te ontvangen. Het 
verschil met de ‘gewone’ kindernevendienst is dus dat de kinderen al voor 
aanvang van de dienst in De Overkant zijn. Je mag altijd vriendjes of 
vriendinnetje meenemen naar de kinderkerk, alle kinderen zijn welkom! 

  



Elke eerste zondag van de maand 

- Tienerkerk: 

De tienerkerk is er voor tieners die afscheid hebben genomen van de 
kindernevendienst en naar het voortgezet onderwijs gaan. De tienerdienst 
is een kerkdienst die afgestemd is op de leeftijd van de tieners. De dienst 
start in The Base (het jeugdhonk in De Overkant) en in de kelder, het 
jeugdhonk in De Wiekelaar. We proberen een sfeer te creëren waarbij 
tieners zich plezierig voelen. Dit doen we door te starten in een kring, 
aangepaste muziek, frisdrank en iets lekkers tijdens het maken van 
opdrachten, maar vooral door de tieners serieus te nemen door in te gaan 
op onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vaste onderdelen van de dienst 
zijn het aansteken van de kaars, gebed, Bijbellezing en collecte voor een 
goed doel. Naar aanleiding van de Bijbellezing wordt er meestal een thema 
besproken. Vervolgens gaan we vaak in groepjes uiteen om bepaalde 
opdrachten, naar aanleiding van de Bijbellezing of het thema, te maken. 
Tenslotte gaan we naar de kerk om samen met de gemeente de zegen te 
ontvangen. Je mag altijd vrienden of vriendinnen meenemen naar de 
tienerkerk. Alle tieners zijn welkom! 

In Oudleusen zijn jongere tieners, vanaf basisschoolleeftijd groep 7/8 ook 
van harte welkom. 

 

 

Jaargroep 

De jaargroep is bedoeld voor de jeugd uit Dalfsen en Oudleusen die naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Zij komen 1 x per maand op vrijdagavond bij elkaar 
in The Base of in de kelder van De Wiekelaar. Er is altijd een afwisselend 
programma met genoeg ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Vrienden en 
vriendinnen zijn altijd welkom om mee te komen! Wil je in de appgroep om op 
de hoogte te blijven van de activiteiten laat het even weten aan Tabitha. 

  



Overige activiteiten 2024 
 

Zondag 15 september: Startzondag 

Na de kerkdienst zijn er leuke activiteiten voor de kinderen en jongeren en een 
gezamenlijke lunch. Meer info hierover volgt nog via Kerk op Weg en in de 
Kerkgroet. 

 

vrijdag 20 september: Stimulans picknick aan de Vecht 

Stimulansbijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. Het is een mooie 
manier om elkaar ongedwongen te ontmoeten en te leren kennen, zowel voor 
de jeugd als voor de volwassenen. Deze keer is er een picknick aan de Vecht. 
Iedereen die komt neemt een zelfgemaakt gerecht mee en zoals dat gaat is dat 
genoeg voor velen. Bij elke Stimulansmaaltijd is er een speciaal gerecht 
aanwezig dat verwijst naar een thema dat raakt aan een Bijbels onderwerp. 
Een gerecht dat uitnodigt om met elkaar op verhaal te komen. Iedereen is 
welkom, alleen of met het hele gezin! 

 

 

zondag 29 september: Dienst m.m.v. koor Tin Speransa 

Tin Speransa is een enthousiast gospelkoor uit Nijkerk. De naam ‘Tin Speransa’ 
komt uit het Papiamento en betekent: ‘Heb Hoop!’. Zingend wil Tin Speransa 
getuigen van het evangelie van Jezus Christus als Verlosser. Het thema deze 
dienst in Dalfsen is: vrede in je hart.   

 

 

Zondag 6 oktober: Kinderkerk/Tienerkerk 

De kerkdienst in Dalfsen deze ochtend wordt opgeluisterd door 
koperensemble  Music Ardore uit Nieuwleusen.  

  



11 Oktober: Sirkelslag voor tieners  

Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen 
jeugdgroepen uit heel Nederland. Je speelt dit spel als groep in je eigen 
gemeente. Je speelt tegen duizenden andere jongeren uit heel Nederland. Bij 
Sirkelslag gaat het om creativiteit, actie en teamspirit. Je mag vrienden en 
vriendinnen meenemen, iedereen is welkom! 

 

Zondag 27 oktober: Dienst m.m.v. koor Akousate 

In Dalfsen komt Akousate de dienst opluisteren. Akousate (dat betekent: 
hoort, luistert) is een interkerkelijk gospelkoor uit Dalfsen. Het repertoire 
bestaat uit Nederlands- en Engelstalige liederen, waarbij ze op piano begeleid 
worden.  

 

Donderdag 31 oktober: Vakantiebijbelfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 november: Kinderkerk/Tienerkerk 

  



Zondag 10 november: Kerk-school-gezinsdienst 

Bij kerk-school-gezinsdiensten is de dienst volledig gericht op de kinderen van 
4 - 12 jaar en hun gezinnen. De diensten worden door de dominee samen met 
de basisscholen voorbereid. De dominee gaat bij de scholen langs om met de 
kinderen en leerkrachten samen aan de hand van een thema een invulling van 
de dienst te maken. Daarbij worden de kinderen uitgenodigd om een actieve 
rol in te nemen, door bijvoorbeeld een gebed of Bijbelverhaal te lezen of op 
een muzikale wijze bij te dragen.  

 

Vrijdag 15 november: Stimulans 

Deze keer is de maaltijd bij iemand thuis. Het adres volgt nog in de Kerk op 
Weg. Iedereen die komt neemt een zelfgemaakt gerecht mee en zoals dat gaat 
is dat genoeg voor velen. Bij elke Stimulansmaaltijd is er een speciaal gerecht 
aanwezig dat verwijst naar een thema dat raakt aan een Bijbels onderwerp. 
Een gerecht dat uitnodigt om met elkaar op verhaal te komen. Iedereen is 
welkom, alleen of met het hele gezin! 

 

Zondag 1 december: Kinderkerk/Tienerkerk 

 

December: Kerstchallenge (exacte datum volgt nog) 

Met de KerstChallenge beleef je op een speelse manier het Kerstverhaal in de 
vorm van spellen en opdrachten, die worden ondersteund door 
audiofragmenten. Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander 
thema. Je speelt de KerstChallenge als groep in je eigen gemeente, net als 
duizenden andere kinderen en tieners in heel Nederland. De KerstChallenge 
wordt elk jaar door de Jaargroep georganiseerd, de ene keer in De Overkant 
en de andere keer in De Wiekelaar. Neem vooral vrienden en vriendinnen mee! 

 

 

 

  



Zondag 15 december: Ontdekkerk in Dalfsen, voor iedereen van 0 – 104 jaar 

De ontdekkerk is een creatieve, andere manier om met een Bijbels thema aan 
de slag te gaan. Het is voor allen leeftijden en iedereen is welkom, los van of je 
wel of niet gelooft of naar de kerk gaat. Elke Ontdekkerk bestaat uit drie 
onderdelen: 

1 Samen ontdekken: met elkaar zijn we ontdekkend, creatief, onderzoekend, 
sportief, maar vooral ook samen en verbinden bezig rondom een thema. Er zijn 
activiteiten voor alle leeftijden. Denk aan een peuterhoek voor de jongsten, 
scheerschuimtekenen, vogelhuisje bouwen, een draagbaarparcours, een bed-
estafette, vriendschapssjoelen, bierkratten-challenge, tegoedbon of 
beterschapskaart maken, vriendschapsarmbandjes knopen, bloemschikken, 
bingo, windlichtknutselen, een teamspel, vriendenbattle, een puzzelwand, een 
‘kapel’ met een ingetogen activiteit… en nog veel meer. 

2 Samen vieren: daarna volgt een korte laagdrempelige viering voor alle 
leeftijden in de kerk. We verwezen de activiteiten en het thema in de viering. 

3 Samen eten: Vervolgens eten we gezellig een hapje. Veelal zal dit aan het 
thema gekoppeld zijn. 

Opgave is niet nodig. Houd de publicatie in Kerk op Weg en op de Kerkgroet 
in de gaten voor data en tijden! 

 

18 – 24 december:  Serious request, Rodetorenplein in Zwolle 

We willen met de verschillende kinder- en jeugdgroepen geld inzamelen voor 
Serious Request 2024. Het geld is dit jaar bestemd voor Stichting Metakids. 
Met de tieners willen we een uitje organiseren naar het glazen huis van Serious 
request in Zwolle om daar het geld in te leveren. 

 

1e kerstdag 25 december: Kerst-gezinsdienst m.m.v. koor His Reflection 

His Reflection is een interkerkelijk koor uit Hoge Enk (Elburg). His Reflection 
betekent letterlijk ‘Zijn weergave’. His Reflection wil door middel van zang en 
muziek Gods Liefde uitdragen en uitstralen en zo reflectoren zijn van Gods 
Woord en mensen raken.   

  

 

 



Overige activiteiten 2025 
 

Zondag 5 januari: Kinderkerk/Tienerkerk 

 

Zondag 12 januari: Ontdekkerk, voor iedereen van 0 -104 jaar 

Zie 15 december 2024, daar staat de beschrijving van de Ontdekkerk. Iedereen 
is welkom! 

 

Zondag 26 januari: Dienst m.m.v. Black Gospelkoor Grace & Glory 

Gospelkoor Grace & Glory is een veelzijdig, sprankelend en enthousiast koor 
uit Zwolle. Het repertoire bestaat uit een mix van (black) gospel en praise 
liederen, soms in het Engels en soms in het Nederlands.  

 

 

Zondag 2 februari: Kinder/Tienerkerk warme truienzondag met koek en zopie 

 

 

Zondag 2 maart: Kinderkerk/Tienerkerk  



Zondag 9 maart: Dienst m.m.v. Gospelkoor Testimony 

Gospelkoor Testimony is een enthousiast koor uit Zwolle. Tijdens optredens 
wordt het begeleid door hun combo, dat bestaat uit een pianist, bassist en 
drummer en wordt soms aangevuld met een gitaar of bijvoorbeeld accordeon 
of viool.  

 

Zondag 16 maart:  Kerk-school-gezinsdienst in De Trefkoele voor alle scholen 

 

Zondag 30 maart: Ontdekkerk, voor iedereen van 0 – 104 jaar 

 

Zondag 6 april: Kinderkerk/Tienerkerk 

 

April: Paaschallenge (exacte datum volgt nog) 

Met de PaasChallenge leef je op een speelse manier in de veertigdagentijd toe 
naar Pasen in de vorm van spellen en opdrachten, die worden ondersteund 
door audiofragmenten. Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond een 
ander thema. Je speelt de PaasChallenge als groep in je eigen gemeente, net 
als duizenden andere tieners in heel Nederland. Je mag vrienden en 
vriendinnen meenemen! 

 

Zondag 13 april: Palmpasen stokken maken met de kindernevendienst 

Je gaat net als bij de Kinderkerk meteen 
naar De Overkant. Daar maken jullie met 
hulp van de leiding een mooie 
Palmpasenstok en hoor je wat de 
betekenis is van de stok en alles waarmee 
je de stok versiert. Aan het einde van de 
kerkdienst komen jullie in optocht met je 
versierde stok in de kerk en kunnen jullie 
de mooie versieringen laten zien.  

 

 



Witte donderdag 17 april: ‘Passion experience’ 

Meer info hierover volgt nog in 2025. 

 

Zondag 20 april: 1e paasdag m.m.v. Gospelkoor D-Vote 

Een feestelijke Paasviering waaraan gospelkoor D-Vote meewerkt. D-Vote is 
een enthousiast en gepassioneerd koor uit Zwolle. Zij zingen van gevoelige 
soul tot bruisende (black) gospel. Beleef de muziek als een taal die verder gaat 
dan woorden.  

 

Zondag 4 mei: Kinderkerk/Tienerkerk 

 

Zondag 18 mei: Ontdekkerk, voor iedereen van 0 – 104 jaar 

 

Zondag 1 juni: Kinderkerk/Tienerkerk 

 

Zondag 29 juni: Overstapviering 

Deze zondag maken kinderen de overstap van de kindernevendienst naar de 
tienerkerk omdat zij overstappen van de basisschool naar de middelbare 
school. Het wordt een feestelijke dienst waarbij afscheid wordt genomen van 
de kindernevendienst en welkom wordt geheten door de tienerkerk. Deze 
dienst wordt met de kinderen voorbereid. 

 

Zondag 6 juli: Afsluiting kinderkerk 

De laatste zondag voor de zomervakantie organiseert de kindernevendienst 
elk jaar een gezellige afsluiting voor de basisschoolkinderen. Er worden die 
ochtend spelletjes gespeeld, een speurtocht of bijvoorbeeld een vossenjacht 
gedaan. Alle kinderen zijn welkom! 

  



Juli: Roemeniëreis jongeren 0529 

Net als in 2018 en 2023, gaan er in 2025 weer jongeren naar Casa Ana in 
Roemenië om te klussen en activiteiten te organiseren bij een inloophuis voor 
Roma-kinderen. Alle jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zich aanmelden om 
mee te gaan met deze groep. 

 

 

Zondag 14 september: Startzondag m.m.v. Gospelkoor Joyful Sound 

Deze dienst werkt het gospelkoor Joyful Sound uit Kampen mee. Dit koor wil 
veel mensen bereiken met Passion, Power en Praise. Zij zingen zowel gevoelige 
nummers met diepgang als krachtige (black) gospels waarbij de energie er vanaf 
spat. 

Na de dienst zijn er leuke activiteiten voor jong en oud en sluiten we af met 
een gezamenlijke lunch. 

 


