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Geboorte



Met medewerking van: Welkom en begroeting

Lied: Komt verwondert U hier mensen 
(liedboek 478: 1 en 2) 

- Ds Freek Schipper
- Floris Meerveld en Manou Westera verzorgen de muzikale 
begeleiding en zang

Dinsdag 23 december 2025 KZC De Overkant
En thuis te zien en luisteren via Kerkomroep.nl
Aanvang 15:00

Heeft U naar aanleiding van de dienst of om andere redenen 
behoefte aan contact, neem dan gerust telefonisch contact op 
met één van de commissieleden.

Freek Schipper: 		  0529-222013
Antoinette Smid: 		  06-36046183
Willy Visscher: 		  0529-401551
Jennet Kijk in de Vegte: 	 06-11123903
Dicky Jutten: 			   06-38383387

Na afloop van deze viering kunt u gezellig napraten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

We hopen u dan ook nog te ontmoeten.

Aansteken van een kaars

Als een Licht in ons midden wil de Eeuwige hier aanwezig zijn. Bron van 
warmte en helderheid. Teken van hoop en vrede.

Bemoediging en groet

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht. 

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand. 



Gedicht: Het licht van de wereld

Lied: Ik mag hier aan Uw kribbe staan 

(liedboek 475: 1,2 en 3)

Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O, neem ze aan als gaven.

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Te midden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen
O zonlicht, mild en mateloos
uw gloed heeft mij genezen.
O zon, die door het donker breekt
en ‘t ware licht in mij ontsteekt:
Hoe heerlijk zijn uw stralen!

Hoe kan ik een kaarsje zijn
in een wereld waar het stormt?
Hoe kan mijn lichtje schijnen
waar duisternis het doet verdwijnen?

Maar juist als het stormt
En juist in de duisternis
Als niemand het nog verwacht
Komt het Licht dat leven bracht

Daar is Jezus als de Redder
Voor ieder die in Hem gelooft
In de storm is Hij het Baken
Hij alleen kan harten raken

Dan gaat toch mijn lichtje schijnen
Kan ik door de wereld gaan
Vol vertrouwen in de toekomst
Jezus houdt mijn kaarsje aan

Floris  en Manou zingen

Gebed 



Lezing: Jesaja 9:  5 - 6 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader,
Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast,
in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zou hij zich beijveren,
de Heer van de hemelse machten. 

Lucas 2: 1-20 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. 
Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, 
brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want 
ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor 
heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij 
is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God 
prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’ 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien 

Floris  en Manou zingen



Stille Nacht, Heilige Nacht,
Vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer!
Amen! Gode zij eer!

wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen 
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over het 
kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd.

Lied: Stille nacht (liedboek 483: 1,2 en 3)

Stille nacht, heilige nacht
David’s zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehem’s stal
Hij der schepselen Heer
Hij der schepselen Heer

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt ge u rijkdom ontzegd,
wordt ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me u danken daarvoor.
Leer me u danken daarvoor.

Meditatie 

Floris en Manou zingen

Vrij verhaal of gedicht 



Heerlijk klonk het lied der Eng’len,
in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer’, Halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer’.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in ‘t Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Aan de rand van Dalfsen ontstaat iets bijzonders: Rosengaerde’s Tuin. 

Een plek van en door Dalfsen, waar jong en oud samen beleven, spelen 

en ontmoeten. Hier wordt het gewone weer bijzonder. Helpt u mee? 

Doneren kan ook door uw gift over te maken op 

NL 58 RABO 0114 7547 64  -  t.n.v.  -  Stichting Rosengaerde. 

Collecte 

Rosengaerde’s tuin : waar het 
buitenleven verbindt 

Lied: Heerlijk klonk het lied der engelen 
(Joh. de Heer. Lied 70 : 1,2 en 4)

Dankgebed



We zingen samen: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en
een goed en gezond 2026!

Dankwoord en afsluiting

Floris en Manou zingen 

Zegen



Hoop voor de volken
Trooster in elk verdriet

Bron van hoop
Licht in het duister

Waarheid die overwint

U bent de Bron van licht
die in ons leeft

Woorden van Gods liefde

Jezus


