Lieve fomilie & vrienden,

Terwijl alles weer opstart na de zomervakantie, leek
het ons een goed idee om jullie een update te geven
over hoe het met ons gaat. Sommigen van jullie hebben
we al ontmoet in Nederland, maar veel ook niet en we
willen jullie betrekken bij deze best uitdagende tijd
voorons! Momenteel zitten we midden in onze tijd van
terugkeren naar Nederland. We hebben al een aantal
gebedsverhoringen mogen meemaken, maar tegelijk
zijn er nog volop uitdagingen!

Verhuizing plus adoptie

Jorrit & Levi samen met collega Raymond op weg naar NL

Begin juli is Jorrit, samen met Levi en een volle bus naar
Nederland vertrokken. Een bus vol met spullen van met
name Levi, Thirsa en Jorrit. Wat misschien nog niet
iedereen weet, is dat voor de zomervakantie duidelijk
is geworden dat Natalia nog niet naar Nederland kan
(ook niet tijdelijk) ivm het adoptieproces dat helaas nog
niet afgerond is. Vanuit kinderbescherming werd het
adoptieproces erg langzaam opgestart, ons geduld
werd flink beproefd. Na vele bezoeken, gebed en best
wat strijd hebben Jorrit en ik uiteindelijk een goede
ontmoeting gehad met het hoofd van de lokale
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kinderbescherming en een aantal collega’s. Voor het
eerst ervaarden wij een stuk openheid en behulp-
zaamheid vanuit de organisatie, iets waar velen van
jullie met ons hard voor gebeden hebben! Er is ons
uitgelegd dat het hun streven is om het proces rond
januari af te ronden, zodat Natalia dan officieel door
ons geadopteerd kan worden. In januari is Natalia
precies twee jaar officieel bij ons als pleegdochter, en
na deze termijn vervallen verdere post-adoptie
controles/gesprekken. Hierdoor zien wij ook in dat
januari de beste planning is.

Nieuw huis & (halve) baan

Een van onze eerste gebedsverhoringen is dat we een
(huur)huis hebben kunnen vinden in deze tijd waarin
de woningmarkt zo op slot zit! We hebben echt ervaren
dat God ons geholpen heeft in al het papierwerk dat
geregeld moest worden, daar kunnen we jullie later in
persoonlijke gesprekken nog wel meer over vertellen.
Ons huis staatin Elst, vlakbij Arnhem en we voelen ons
gezegend met heerlijke natuur om ons heen!

Eind mei hebben wij de sleutels gekregen van ons
nieuwe huis. Jorrit en ik konden tegelijk in Nederland
zijn, doordat Jorrits moeder een week naar Roemenié
kwam om op onze kinderen te passen. Wat een zegen!
Hierdoor konden Jorrit en ik gelijk die eerste week
samen klussen en verven en al wat spullen kopen, met
hulp van familie en vrienden. Na één week vloog ik
terug naar Roemenié en bleef Jorrit achter om nog een
tweede week hard te werken om ons huis bewoonbaar
te maken. Terwijl Jorrit aan het klussen was, werd hij
gebeld door het Guido, de middelbare school waar Levi
na de zomer naar toe gaat. Aan Jorrit werd gevraagd of
hij nog op zoek was naar een baan en zo ja, dan wilden
ze Jorrit graag een baan als docent aanbieden! Jorrit
gelijk enthousiast natuurlijk, want een droom van hem
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is altijd geweest om les te geven. Het liefst in wiskunde
en natuurkunde. Na een open gesprek op het Guido
heeft Jorrit ja gezegd en zal hij eind september
beginnen aan zijn nieuwe baan als docent en mentor.
De baan is wel (eerst) voor 0.4 FTE, maar voelde als een
open deur en wat zijn we God dankbaar voor deze
voorzieningen, een huis en een baan! Maar nu?

Overgangsperiode

Een nieuw seizoen breekt aan, maar nog niet voor ons
allemaal. Want zoals ik al eerder schreef, mag Natalia
nog niet weg uit Roemenié. Zij is verplicht om tijdens
het adoptieproces naar een Roemeense school te gaan
en in Roemenié te verblijven ivm met haar leerplicht.
Dit betekent dat wij, Natalia en ik, na ons verlof van 2
maanden in Nederland, afgelopen zaterdag terug zijn
gevlogen naar Roemenié. Dat is voor ons allemaal best
moeilijk, maar tegelijk nodig. We zoeken hierin Gods
hulp om deze periode goed door te komen en we
zoeken mogelijkheden om elkaar op te zoeken.

Ellen en Natalia viiegen terug naar Roemenié

Wij zijn één gezin, maar ook vijf losse individuen die elk
hun eigen weg hebben. We zien dat een ieder van ons
in een proces zit van verwerking en voorbereiding. Een
emotioneel proces van loslaten, afscheid en tegelijk
uitzien naar het nieuwe dat voor ons ligt. En God heeft
met dit seizoen een doel voor een ieder van ons. Levi is
ontzettend blij om in Nederland te wonen, zijn grote
droom is uitgekomen. Hij is inmiddels begonnen in
Havo 3, zit bij zijn neefje in de klas en heeft al erg
genoten van de eerste dagen. Ook is hij begonnen bij
een nieuwe voetbalclub.

Thirsa is begonnen in groep zeven op een kleine
christelijke school in de buurt. Ze vindt het erg

Ons missie in Roemenié is Jezus kennen & Hem bekend maken!

Wilt u ons en onze bediening onder de Roma’s ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken naar:
IBAN: NL68 INGB 0001 0689 00, tnv: Rafaél Oase Arnhem NBTF, ovv: Project Casa Ana

Of kijk op onze website:
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spannend allemaal, ze mist Roemeniég, haar vriendin en
danslessen zo! Maar we geloven dat deze nieuwe
school zo fijn voor haar gaat zijn en we vertrouwen dat
God haar zal helpen om langzaam Roemenié wat los te
laten en een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in
Nederland. Jorrit begint eind september met zijn
nieuwe baan, parttime, zodat hij er ook voor Levi en
Thirsa kan zijn. 1k, Ellen, zal in Roemenié nog “gewoon”
bij onze stichting blijven werken, het lijkt me leuk het
Casa Ana team te blijven ondersteunen en kerkwerk op
te pakken.

Waarmee kunnen jullie ons helpen?

Regelmatig krijgen we de vraag van mensen uit de
achterban hoe jullie ons kunnen helpen. Ten eerste
willen we jullie enorm bedanken voor de hulp, lieve
kaartjes, bezoekjes en gesprekken die we afgelopen
periode hebben mogen ontvangen! Daardoor was de
“landing” in Nederland fijn. We willen jullie vragen om
voor ons en met name het adoptieproces te blijven
bidden. We hebben al een aantal keer mogen zien
hoeveel impact het bidden van onze achterban had op
gesprekken die wij in Roemenié hadden! Mocht je nog
niet in onze gebedsgroep op Whatsapp zitten, laat het
ons weten! (famzelle@dezellesinroemenie.nl)

Tot slot willen we zo vrij zijn jullie te vragen om ons ook
financieel te blijven steunen tot het adoptieproces is
afgerond (rond januari). Door dit proces runnen we op
dit moment twee huishoudens en hebben we extra
reiskosten voor rechtszaken die plaats zullen vinden en
extra bezoeken aan elkaar (bijv. in de herfstvakantie).
Ook kunnen we nu helaas nog niet leven van het salaris
dat Jorrit zal krijgen (halve baan). Tzt willen we
aanvullend werk voor Jorrit gaan zoeken en/of ga ik,
Ellen, een baan zoeken. We houden jullie op de hoogte
van ontwikkelingen!

We hopen dat we jullie met deze brief weer hebben
bijgepraat. Ontzettend bedankt voor jullie betrokken-
heid bij ons en ons werk als zendelingen. We hopen
jullie allemaal in Nederland snel weer eens te
ontmoeten!

Howrtelijke groet & Gods zegen, Jorrit; EUlen,
Levi, Thirse & Notalio
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