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Voorwoord Programma 2025 - 2026

KIJK! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest

Er is iets vreemds aan de hand met het jaarthema dat de landelijke kerk aan
gemeenten aanreikt.

‘Laat je maar verrassen’ — dat wordt gezegd tegen mensen die te nieuwsgierig zijn
naar wat er gaat gebeuren. Het kan het antwoord zijn dat een vader te horen krijgt
als hij gaat ‘vissen’ bij zijn kinderen die een bijzonder verjaardagsfeest voor hem in
petto hebben: ‘Je moet niet alles willen weten, laat je maar verrassen.’ En dan
mag die vader vooral niet kijken, bijvoorbeeld in de smartphone van zijn vrouw.

Maar het jaarthema begint met een oproep om wél te kijken. Wees gerust
nieuwsgierig! We mogen juist op zoek gaan naar verborgen aanwijzingen. Want de
verrassing komt van Gods Geest en die werkt toch net een beetje anders dan
mensen die elkaar willen verrassen. De Geest komt niet met een groot cadeau in
pakpapier en linten, maar stopt zijn verrassingen in het leven van iedere dag.

Om die te ontdekken heb je iets nodig wat ik maar even kijkvaardigheid noem. Het
is goed om te leren waar je kan kijken en waar je dan op kan letten. Als er verteld
wordt dat er ergens zeldzame bloemen staan, is dat een uitnodiging om er in de
bloeitijd naartoe te gaan.

Dit boekje is zo’n uitnodiging. Want eigenlijk zijn alle activiteiten en kringen die
erin beschreven staan oefenplaatsen om beter te leren kijken. Om open te staan
voor het verrassende werk van de Geest in de kerk, in theologen van vroeger en
nu, in andere godsdiensten, in kunst, gezelligheid en creativiteit.

Dus geef je op, zet de data in je agenda en kom naar de
kijkvaardigheidsoefenplaatsen!

Vrede en alle goeds,
ds. Freek Schipper
namens de Commissie Vorming en Toerusting

waarvan ook deel wordt uitgemaakt door: Annet Botter, Diny Westerbeek en
Ton de Bruijn



Musical Maria

Maria

~de kracht van liefde ~

Gerard van Amstel & Gerard van Midden

gerardengerardmusicals.nl

Begin van dit jaar zijn 20 enthousiaste gemeenteleden en 2 gasten gestart met het
instuderen van musical Maria. “Maria, de kracht van de liefde” gaat over een
theatergroep die in een klein dorp neerstrijkt en daar aan de hand van kleine
voorstellingen laat zien wat de boodschap van Maria kan betekenen in
mensenlevens: liefde, hoop, loslaten en vasthouden. Ondertussen brengen de
dorpelingen hun eigen problemen mee naar het theater en kampen de acteurs
met de nodige onverwerkte emoties.

De musical begint vorm te krijgen bij de spelers, zangers en de mensen van het
decor. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober om 20.00 uur is het dan zo ver: de
uitvoering in “De Overkant”!

De toegang is € 7,50 per persoon en voor kinderen tot en met 12 jaar gratis. Dit is
inclusief een kopje koffie of thee voor aanvang en in de pauze een drankje. U
kunt betalen bij binnenkomst.

Aanmelden kan tot en met 4 oktober bij Rita Oegema.
Email: ritacegemal@gmail.com
Tel.: 06-51424526

Visie op religie: Jodendom en islam

Het christendom is het meest verwant met jodendom en islam. De aanhangers
geloven allemaal in één God. Maar over de ene God hebben ze wel verschillende
visies, soms met grote consequenties voor de inhoud van het geloof en de
richtlijnen voor het gedrag.

In twee keer twee bijeenkomsten krijgen we meer zicht op jodendom en islam. Er
wordt telkens eerst een inleiding en daarna verdieping geboden.

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 15.00 tot ca 16.45
uur in een ruimte van De Overkant.

16 oktober — Geheiligd. Inleiding op het jodendom
Gelovige Joodse mensen zien zichzelf als geheiligd:
toegewijd aan God. Heel hun leven stemmen ze af op
hem en zijn richtlijnen. Het ritme van de week, de
opbouw van het jaar en hun levensloop vormen één
proces van doorgaande heiliging. Hun gelovig leven
wordt in beeld gebracht met foto’s en filmpjes van
gebeurtenissen op de levensweg (zoals besnijdenis,
bar-mitswa en bruiloft) en van de joodse feesten. Aan
de hand daarvan wordt een inkijkje geboden in het joodse geloof.

6 november — Joods geloof doordacht.

Tijdens deze middag gaan we meer de diepte in: Wat vormt
nu de eenheid achter alle gebruiken en
verschijningsvormen? lemand die daar veel over heeft
nagedacht is Abraham Joshua Heschel. In ons land is deze
rabbijn niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten is hij
een beroemdheid. Hij liep samen met Martin Luther King
voorop in demonstraties voor mensenrechten. Zijn
maatschappelijke stellingname kwam voort uit zijn diepe
joodse geloof.




20 november - Inleiding in de islam

Gemeenteleden hebben gevraagd om bijeenkomsten over de islam, omdat het
een veelbesproken godsdienst is, onderwerp van heftige controverses. Alleen al de
vraag in wie moslims geloven — mogen we hem ‘God’ noemen, of is het beter van
‘Allah’ te spreken, omdat hij iemand anders is dan de God van joden en
christenen? Foto’s en filmpjes laten iets zien van het geloof van moslims; citaten
uit onder meer de Koran laten er iets van horen.

4 december — Aspecten van de islam uitgediept

Islam en geweld - Veel moslims zeggen dat de Islam een godsdienst van vrede is en
dat je dat al aan de naam kunt zien: ‘Islam’ zou komen van ‘salaam’, vrede.
Maar er zijn ook moslims die zich beroepen op hun godsdienst om het gebruik
van terreur te verdedigen. We lezen islamitische teksten over oorlog en vrede
En we vergelijken dat met wat de Bijbel over geweld zegt.

Jezus - onder de naam Isa komt hij er zo’n 25 keer in voor. Er worden dingen over

hem geschreven die opmerkelijker zijn dan wat er over Mohammed verteld wordt

— terwijl die toch de belangrijkste profeet van de Islam is. Maar er wordt ook veel

weggelaten of ontkend van wat de Bijbel over Jezus zegt.

De positie van de vrouw — ‘Bij ons staat de vrouw op een voetstuk’, zeggen

moslims vaak. Maar hoeveel ruimte heeft ze daar? En is de hoofddoek een teken

van onderdrukking of juist van vrijheid?

Leiding: ds. Freek Schipper
Opgave voor de serie van vier bijeenkomsten bij hem:
ds.freek.schipper@pgdalfsen.nl / 06 55 472 372

Omdat steeds meer mensen laten weten ’s avonds liever niet de deur uit te gaan,
worden de bijeenkomsten ’s middags gehouden. Maar als er minstens 6 mensen
zijn die me voor 1 oktober laten weten dat ze graag zouden meedoen maar
overdag niet kunnen, dan probeer ik in overleg met hen ook avondbijeenkomsten
in te plannen.
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Laudato Si film The Letter

De documentaire uit 2022 vertelt het verhaal van verschillende
vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden.

Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering
heeft veel impact op hun eigen omgeving.

Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si’ met
hem te bespreken.

De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een
Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee
wetenschappers van Hawai.

Hun dialoog met de paus, opgenomen in de film, biedt een onthullend kijkje in
de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde
verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.

B YouTube Driginals

THE LETTER

A MESSAGE FOR OUR EARTH
Bk ham wanavond F

“

De duur van de film is ca 80 minuten, vooraf kopje koffie/thee, nadien is er
gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Datum: vrijdag 17 oktober om 19.30uur in de Overkant.
Kosten € 5,-
Aanmelden bij: groenekerk@outlook.com

In aansluiting op de film The Letter is op 19 oktober in zowel Oudleusen als
Dalfsen de Michazondag gepland, die verwijst naar het Bijbelboek Micha 6:8.,
waarin de profeet Micha een oproep doet tot rechtvaardigheid en een liefdevolle
omgang met elkaar en de aarde.



Cursus Leren van Luther 2025-2026

Ook in het komende seizoen wordt er weer een Luther cursus georganiseerd in
Dalfsen. Het thema is “Luther en de Bijbel”. Luther wees het gezag af van de paus
en van concilies. Alleen de Bijbel had voor hem autoriteit. Maar dan niet “van kaft
tot kaft”. Het ging hem om het levende Woord, dat door de tekst heen spreekt.
Daarom liever Solo Verbo (door het woord alleen) dan Sola Scriptura.

Het was een openbaring voor Luther toen hij de Bijbel in de grondtalen (Grieks en
Hebreeuws) ging lezen. Daarvoor kende hij de Schrift alleen in het hem bekende
Kerklatijn. Toen deed hij ook zijn grote “reformatorische ontdekkingen”.
Nauwkeurig lezen en vervolgens wat je leest betrekken op je eigen ervaringen: dat
werd Luthers devies. ledereen moest zelf de Schrift kunnen lezen. Daarom begon
hij al snel aan zijn grootste project: het vertalen van het Oude en Nieuwe
Testament in een algemeen begrijpelijk Duits. Dit vormde later de basis voor het
“Hoogduits”.

Wat ontdekken wij wanneer we in Luthers spoor gaan luisteren naar de stem die
uit de Bijbel spreekt? Waarom spreekt de Schrift juist tot ons leven in tijden van
aanvechting en moeite, zoals ook bij Luther ? Welke rol speelde Luthers ervaring
als monnik in het klooster?

De bijeenkomsten vinden plaats in De Overkant op dinsdagmiddag 28 oktober, 11
en 25 november en 9 december. Kosten € 20,--, inclusief een reader en
koffie/thee.

Aanmelden kan bij Frits Prins, tel. 0529-433268 of per e-mail prins96@kpnmail.nl
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NOACH LEERGANG

De ecologische crisis houdt velen bezig. Het bestaan van alle leven op de aarde
wordt bedreigd. Het zet ons denken en geloven op zijn kop. Hebben de theologie
en de bijbel daarin iets te zeggen? Vanuit de werkgroep Groene Kerken willen we
het gesprek daarover stimuleren om samen een perspectief te vinden in de
ecologische crisis. Daarvoor worden 2 bijeenkomsten van de Noach-leergang
aangeboden die ingaan op het Noach-verhaal. Dat Bijbelverhaal is verrassend
actueel en binnen de verschillende religies een belangrijk verhaal.
13 november over ‘Omgaan met grenzen’ (van de planeet)
Het verhaal vertelt dat er grenzen zijn. In de huidige ecologische crisis merken we
dat opnieuw. Hoe gaat Noach om met grenzen en wat zegt ons dat? Met welke
grenzen heeft duurzaamheid te maken? Hoe kunnen we die vinden? En hoe
kunnen we daaraan werken?
27 november over ‘Doemdenken en hoop’
Het verhaal van Noach en de zondvloed is een apocalyptisch verhaal, maar ook
een verhaal van hoop. Het vertelt van een nieuw begin en nodigt uit met God aan
een goede uitkomst te werken. Deze avond zal een gedicht van Vaclav Havel over
“Hoop” centraal staan. Hierin schrijft hij o.a.
“Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.”
De bijeenkomsten vinden plaats in de Overkant van 19.30 t/m 21.00 uur en
worden samen met de Groene Kerk voorbereid door ds. Tabitha Keuning

Aanmelden bij: groenekerk@outlook.com en/of ds.tabitha.keuning@pgdalfsen.nl
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Taizé-ontmoeting in Parijs
van 28 december — 1 januari
voor jongeren van 18-35 jaar

Eind 2025 vindt in Parijs en in de hele regio fle-de-France de volgende etappe

plaats van de pelgrimage van vertrouwen op aarde onder leiding van de

oecumenische gemeenschap van Taizé. Op uitnodiging van de plaatselijke kerken
van verschillende denominaties zullen duizenden jongeren tussen 18 en 35 jaar uit

heel Europa samenkomen in gebed en samen delen, in een geest van viering en
broederschap.

e De bijeenkomst staat open voor alle jongvolwassenen van 18 tot 35
jaar. Groepsleiders mogen ouder zijn.

e Zoveel mogelijk deelnemers zullen worden ondergebracht bij lokale
bewoners. Accommodatie zal worden gevonden door de christelijke
gemeenschappen van Parijs en de omliggende regio.

Data
e Aankomst: zondagmorgen, 28 december 2025
e Vertrek: donderdagmiddag, 1 januari 2026

Heb je belangstelling en/of zou je meer willen weten over deze Europese
ontmoeting neem dan contact op met Tabitha keuning
(ds.tabitha.keuning@pgdalfsen.nl)

De goddelijke dans

In zijn boek 'De goddelijke dans'
verkent de franciscaan Richard
Rohr de oeroude goddelijke drie-
eenheid van de Vader, Zoon en
Heilige Geest. De vroege
christenen gebruikten hiervoor
het woord perichoresis, dat je
zou kunnen vertalen als dansen.
Aan de hand van Bijbelteksten,
theologie en inzichten van
filosofen en mystici laat Rohr zien
dat alles wat in God gebeurt lijkt
op een flow, een dans. Maar God
is niet de danser: Hij is de dans
zelf, en hij nodigt de mens uit om
onderdeel te zijn van deze dans.

Zanger Bono van de rockgroep U2 noemt dit boek dan ook ‘een prachtige
choreografie voor een gloedvol leven.’ Richard Rohr schrijft meesplepend en is in
staat zijn lezers in beweging te krijgen en opnieuw vreugde te doen vinden in het
geloof. Over dit boek gaan we 2 avonden samen in gesprek. Het is handig, maar
niet noodzakelijk om het boek gelezen te hebben.

Data: donderdag 15 januari en 5 februari
Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: De Overkant

Begeleiding: ds. Anco Tol

Opgeven: ds.anco.tol@pgdalfsen.nl



Leerhuis over het Bijbelboek Jona

De eerste en laatste keer onder leiding van Dodo van Uden, de tweede en derde
keer leidt Teunis Dankers.

Kosten: € 20,00 + € 12,00 voor het boek (Dodo van Uden —

Weg van de Tora, deel 8).

(Dit boek gebruikten we vorige keer ook, dus wie toen meedeed, is al voorzien).
Data: maandagmiddagen 19 januari, 2 en 16 februari en 2 maart

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.

Opgave voor 3 jan. 2026: bij T. Dankers

E-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl,

Tel.: 0529 434437.

Plaats: Kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22a, 7721 AD Dalfsen
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Kunstpresentatie “Kijk! Laat je verrassen door Gods
Geest”

Hoe verbeeld je zoiets ongrijpbaars als ‘de Heilige Geest’? Het ligt voor de hand
om de bijbelse symbolen te gebruiken, de duif en het vuur. Die vertellen ons meer
over de Geest dan op het eerste gezicht duidelijk is. Veel kunstenaars hebben
geprobeerd om ook op een minder traditionele manier iets van Gods Geest te
laten zien. Om ons zo beter te leren kijken naar ons leven en de wereld om ons
heen. Wat in menige Pinksterpreek gezegd wordt, ‘de Geest zelf kunnen we niet
zien, maar wel wat de Geest uitwerkt’, is de achtergrond van hun schilderijen.

In deze bijeenkomst kijken we samen naar de beeldtaal van de Bijbel en van oude
en jonge schilderkunst rond het verrassende werk en fascinerende wezen van
Gods Geest

Datum: Woensdagavond 11 maart 2026

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: De Overkant

Leiding: door ds. Freek Schipper

Opgave: Bij hem: 06 55 472 372 / ds.freek.schipper@pgdalfsen.nl
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Samen eten en Over Leven in 40-dagentijd

In de 40-dagentijd is er op woensdagen van 18.00 — 19.00 uur gelegenheid om een
eenvoudige maaltijd met elkaar te delen. Daarbij willen we ook aandacht besteden
aan de novelle “Over Leven” van Egbert van der Stouw.

Over Leven

Egbert van der Stouw

ledere samenkomst zal een hoofdstuk met een eigen thema aan de orde komen.
Het verhaal vertelt over een vrouw die de Goede Week - van Palmpasen tot Pasen
—in het dorp van haar jeugd doorbrengt. Daar ontmoet ze allerlei mensen die
ieder op hun eigen manier omgaan met het leven en wat dat brengt aan verlies en
vreugde, vallen en opstaan. Het mysterie van het Bijbelse passieverhaal en de
verhalen van de personages verweven zich met elkaar en komen tot een climax in
een paaswake in en rond het kerkje van Hemmen.

Het is mooi om zo met elkaar op te trekken maar mocht je maar een enkele keer
kunnen is dat geen probleem.

Heb je belangstelling en/of wil je meedoen laat het dan weten aan Henny
Baarslag (henny.baarslag@pgdalfsen.nl) en/of

Tabitha Keuning (ds.tabitha.keuning@pgdalfsen.nl)

Aanvullende informatie over hoe, wanneer en waar volgt later.
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Lezing Kees van der Kooi over zijn boek ‘Een weldadige
kracht’

De kerk belijdt dat de heilige Geest Heer is en levend maakt. Maar wat betekent
dit concreet voor ons dagelijks leven en de wereld om ons heen? In Een weldadige
kracht. Christelijk geloof en het alledaagse in het licht van de Geest onderzoekt
theoloog Kees van der Kooi de betekenis van de Geest voor het leven van Jezus,
voor zijn volgelingen en voor ons alledaags bestaan.

Een
weldadige
ht

Waar blijkt die creatieve en leven gevende kracht van Christus’ Geest in onze
wereld, waar chaos en geweld de overhand lijken te hebben? Zijn er criteria om de
geesten te onderscheiden? Dit boek biedt een visie op het werk, de vruchten en
de gaven van de Geest. De auteur moedigt de lezer aan om met open ogen en
open oren te letten op de momenten waarop de kracht van de Geest inbreekt.
Dan ontstaat er nieuwe hoop die onze kijk op en omgang met het leven verandert.

Datum: : woensdag 18 maart
Tijdstip: wordt nog bekend gemaakt
Plaats: De Overkant

Opgave: toerusting@pgdalfsen.nl
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Excursie Feest van de Geest in Giethoorn, Nijeveen en
Havelte

Het duurt nog even, maar op zaterdagmiddag 23 mei 2026, de dag voor
Pinksteren, kunnen we met hopelijk voldoende belangstelling samen een middag
op weg gaan.

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt het Feest van de Geest
georganiseerd in verschillende kerken in Nederland. Kerken zijn geopend van
13.00-17.00 uur voor publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw
gemaakte kunst, geinspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van de
kerkgebouwen. Het thema van dit jaar is: elkaar verstaan.

In de Protestantse Kerk in Giethoorn zullen Marjan Hetterschij en Jikke Juliet Schor
exposeren. In de Hervormde kerk Kolderveen-Dinxterveen exposeren Mirriam
Bouwmeester en Hugo Galema. Janny Mensen en Machiel Sol zullen in de
Protestantse Kerk in Havelte exposeren.

Het is praktisch en gezellig om met elkaar samen te rijden. In de kerken kan een
ieder op eigen gelegenheid rondkijken. We spreken af waar en hoe laat we elkaar
weer zullen treffen.

Voor wie zin heeft om mee te gaan naar het Feest van de Geest, in de periode
tussen Hemelvaart en Pinksteren, is dit het moment om zowel de architectuur als
de exposities van de kunstenaars te zien in de kerken van Giethoorn, Nijeveen en
Havelte.

Datum: zaterdagmiddag 23 mei 2026

Tijdstip: 12.30 uur verzamelen bij de Trefkoele, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR
Dalfsen

Opgeven: Annet Botter, wesbot@hetnet.nl, (0529)785577

14

Gebedsuur

Eens per twee weken komen leden van onze gemeente op donderdag van 19.00
uur tot 20.00 uur samen om te bidden. Elk gebedsuur staat op zichzelf en is
toegankelijk voor een ieder die mee wil doen, wil ondersteunen of belangstelling
heeft. Aanmelden om mee te doen is niet nodig. Wij komen bij elkaar om te
bidden voor o.a. zieken in de gemeente. Maar ook andere gebedsonderwerpen in
en buiten onze gemeente komen ter sprake. Na een opening met liederen
inventariseren we de voorbeden, waarna we voor elk onderwerp bidden, hardop
of in onszelf. Gebedspunten kunnen telefonisch of per e-mail worden
doorgegeven.

Aanmelden is niet nodig; je bent gewoon welkom.

Data: donderdag om de 2 weken met ingang van 4 september 2024

Plaats: KC De Overkant

Tijd: 19.00-20.00 uur

Contactpersonen: Jan en Sietske Kramer, tel. 0529-434203

E-mail: janensietskekramer@gmail.com
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Stimulans — Samen aan tafel met een verhaal

PAVLUS

Stimulansbijeenkomsten zijn een fijne manier om elkaar binnen de kerk
ongedwongen te ontmoeten en te leren kennen, zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen. Vier keer per jaar komt de Stimulans Groep bij elkaar om met elkaar
de maaltijd te delen. Rond 18.00 uur staat er bij iemand thuis een maaltijd klaar
die is samengesteld uit verschillende gerechten. Eenieder die komt neemt naar
eigen inzicht en smaak een zelfgemaakt gerecht mee en zoals dat gaat is dat
genoeg voor velen. Bij elke maaltijd is een speciaal gerecht aanwezig dat verwijst
naar een thema en dat raakt aan een Bijbels onderwerp. Een gerecht dat uitnodigt
om met elkaar op verhaal te komen.

Dit seizoen staan de reizen van Paulus centraal!

Op vrijdag 26 september om 18.00 uur komen we weer bij elkaar. Wil je op de

hoogte blijven van de bijeenkomsten en/of lijkt het je leuk om (een keer) mee te
doen meld je dan aan bij Tabitha Keuning (ds.tabitha.keuning@pgdalfsen.nl)

16

Kan je wel zonder geloof?

Vorig seizoen startte de groep belijdeniscatechese voor 16 jaar en ouder. Dit
seizoen komen we opnieuw bijeen. Gewoon om elkaar te ontmoeten, spreken en
bevragen. Wat geloof jij wel of niet? Kan je wel zonder geloof?

Wat vind jij bijvoorbeeld van deze stellingen? Waar ben jij het mee eens en zet jij
een plusje? Waar ben je het niet mee eens en zet jij een minnetje?

....Zonder geloof kun je
net zo goed gelukkig zijn
....Zonder geloof mis je
een echt fundament
onder je leven

....Zonder geloof voel je je
veel vrijer en kun je doen
wat je zelf graag wilt
....Zonder geloof leef je in
feite oppervlakkig
....Zonder geloof weet je
niet wat goed en
verkeerd is

....Zonder geloof loopt het
niet goed met je af
....Zonder geloof durf je

meer van het leven te genieten

Leuk is dan om elkaars meningen te horen en erop in te gaan.
Geen mening is gek, en wat je zegt blijft in de groep.

De 1¢ avond is in ‘De Overkant’ op zondag 28 september, 19.30 uur
Begeleiding: ds. Anco Tol

Aanmelden: ds.anco.tol@pgdalfsen.nl

Van harte welkom!
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Kernachtige kringen —
Gespreksgroepen voor mensen van ongeveer 30 tot 45
jaar

“Ik heb het heel druk; van kerkgang komt niet veel, maar soms heb ik wel behoefte
aan een stukje bezinning.”
“Het geloof gaat eigenlijk echt voor me leven
als ik erover in gesprek kan gaan met
anderen.” —
Een baan, een jong gezin, een cursus, sport
en nog veel meer leggen beslag op tijd en
energie. Toch is het goed om af en toe ruimte
te maken in de agenda om er eens samen
over door te praten: waar gaat het om in het
geloof en hoe kan dat doorwerken in jouw
levenssituatie?
Om daar ruimte voor te bieden zijn er in het
afgelopen seizoen twee kringen gestart met
een vergelijkbare opzet en thematiek.
We leven met elkaar mee en gaan over
allerlei onderwerpen in gesprek.
Nieuwe leden zijn welkom!
Het gaat in het komend seizoen om 7 avonden plus een afsluiting, dus het lukt vast
wel om daar tijd voor vrij te maken.
Ik verzorg de voorbereiding en de gespreksleiding.
Er zit rek in de leeftijdsgrenzen (tussen de 30 en de 45) en de geografische
verdeling.

A. Kring ‘De Kern’ — Oudleusen en omgeving
Donderdagavonden vanaf 20.00 uur.
De eerste is op 2 oktober en vindt plaats bij een deelnemer thuis.

B. Kring ‘The Core’ — Dalfsen en de rest van de gemeente
Woensdagavonden vanaf 20.00 uur.
De eerste is op 1 oktober bij een deelnemer thuis.

Opgave bij mij, ds. Freek Schipper
Mail: ds.freek.schipper@pgdalfsen.nl
Telefoon: 06 55 472 372
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Gemeente Groeigroep

Een groep mensen van verschillende leeftijden. Ons streven en verlangen is
opbouw van onderlinge geloofsgemeenschap en persoonlijke geloofsgroei door
samen de Bijbel te lezen aan de hand van een boekje, samen praten (bezinnen)
zingen en bidden delen en ontvangen.

Het is een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons geloof
beleven. Kom vrijblijvend een keer langs om te zien of het iets voor je is.

Data: Eens per 3 weken op de dinsdagavond of maandagochtend. We hopen te
starten in september en nieuwe mensen zijn altijd welkom om aan te schuiven.
Wij willen een open kring zijn en blijven.

Plaats: Prins Hendrikstraat 9A of Bosweg 38

Tijd: dinsdag 20.00-22.00 uur of maandag 10.00-12.00 uur

Contactpersonen: Gerrie en Bertus van den Brink,

E-mail: gerrievdbrink@hotmail.comTel. 0529-433332

Gamma

Eénmaal per 6 weken komt op zondag een gespreksgroep bij elkaar in huiselijke
sfeer. Het gaat om gesprekken rondom geloof en samenleving, meestal aan de
hand van een boek of artikel dat door iedere deelnemer is gelezen. De groep
kenmerkt zich door openheid én gezelligheid; ieder krijgt voldoende gelegenheid
om vagen en meningen te uiten. Er zijn momenteel twaalf leden die om beurten
de andere leden als gast ontvangen.

Data: zes keer per seizoen

Plaats: bij deelnemers thuis

Tijd: 2 uur lang op zondagavond, de tijd wordt in overleg bepaald.
Contactpersonen: Bertil en Margot Uittenbogaard, bertilpu@hotmail.com

Gesprekskring H.U.L.D.A

H.U.L.D.A. (Helpt Uit Liefde De Ander) is een kerkelijke gespreksgroep van
christenvrouwen. Het doel van deze gespreksmiddagen is te komen tot
ontmoeting en gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof en een bewuste
inzet voor een rechtvaardige en veelkleurige samenleving. De meeste
bijeenkomsten worden door de eigen leden voorbereid.

Data: september t/m april; elke tweede maandag van de maand.

Tijd: 14.30-16.30 uur

Plaats: k.c. De Overkant.

Contactpersoon: Joke Porte Email:jokeporte@home.nl
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CVO-Aktief Oudleusen (Chr. Vrouwen Oudleusen)

Wij zijn een Christelijke Vrouwenvereniging en hebben elke maand een
gastspreker op allerlei gebied, zoals christelijk, sociaal, cultureel en ontspannend.
De Kerst- en Paasvieringen worden meestal door eigen leden verzorgd.

Wij zijn verder ook actief op het gebied van kaarten maken, schilderen, workshops
en gaan af en toe ook op reis en staan op diverse markten met eigen gemaakte
spullen. Kom gerust een keer als gast op één van onze avonden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze actieve club.

Contactpersoon: Alie Hogenkamp-Vogelzang
E-mail: info@thogenkamp.nl

PROGRAMMA 2025-2026

10 september 2025

Andere ogen.

Ellen Zieleman is blind en heeft haar geleidehond Sjef bij zich.
Zonder Sjef ben ik nergens, hij geeft me vrijheid en zelfstandigheid.
8 oktober 2025.

Jolanda Doornbos is opgegroeid als enig kind met twee ouders met een beperking.

Zelf heeft zij die beperking niet.

12 november 2025

Henk Morsink, dienstbaar aan het hof.

Hij was adjudant-generaal, zowel bij koningin Beatrix als bij koning Willem
Alexander.

17 december 2025

Advent / Kerstbijeenkomst.

Groep van Janna Scherpenkate.

14 januari 2026

Alice Bijker neemt ons mee op haar wandeltocht:

De weg naar Santiago.

12 februari 2026

Jaarvergadering

11 maart 2026

Gerlof Veldhuis, vertelt ons met name over Huize de berg.
Henk van de Beeke assisteert hem met beelden

1 april 2026

Paasbijeenkomst.

Groep Hennie Kappert.
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Jeugdwerk
Protestantse
Gemeente

Het jeugdwerk bevat meerdere
onderdelen:

Op zondag (in Dalfsen en Oudleusen)

Kinderoppas (0-4 jaar) wekelijks in de Overkant tijdens
de dienst

- Kindernevendienst (basisschoolleeftijd) wekelijks en
iedere 1¢ zondag van de maand in Dalfsen een speciale

Rinderkerk
- Tienerkerk op iedere 1: zondag van de maand

Ongeveer 1 keer per kwartaal is er een jaargroep in De Overkant
voor jongeren vanaf het middelbaar onderwijs tot ongeveer 18 jaar.
Hier komen de jongeren van zowel Oudleusen als Dalfsen bij elkaar
rond een thema. Als je hier meer informatie over wilt, kun je contact
opnemen met Tabitha Keuning: tolkeuning@hetnet.nl.

Komend jaar willen we een vervolg geven aan de

cathechesegroep voor jongeren. Het doel hiervan is verdieping
op de bijbel en het geloof. Elders in dit boekje vind je hierover meer
informatie. Heb je interesse, stuur een berichtje naar Anco:
tolkeuning@hetnet.nl
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In de jaarkalender staan de terugkerende activiteiten vermeld
voor zover we die nu weten. Zo zijn er weer plannen voor een
gezamenlijke activiteit rond Pasen, met de andere kerken in Dalfsen
organiseren wij een Vakantiebijbelfeest, er komen weer
verschillende gezinsdiensten enz. In de Kerk op Weg en op de
website onder het kopje ‘jeugd’ vind je alle actuele informatie over
de activiteiten die georganiseerd worden.

Van harte welkom, we zien je graag bij een van de activiteiten!
Harriét Meenderman

jeugdouderling@pgdalfsen.nl
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JAARGROEP
VOOR JEUGD VAN 12-17 JAAR

DALFSEN EN OUDLEUSEN

Voor wie:
school
Wanneer:
Waar:

Tijd:

Programma:

Aanmelden:

Jeugd tussen de 12 t/m 16 jaar van de middelbare

Meestal op een vrijdagavond

In The Base te Dalfsen

of in de kelder van de Wiekelaar te Oudleusen

Vaak van 19.30 —21.00 uur

Eris een afwisselend programma met altijd genoeg
ruimte voor ontmoeting en gezelligheid

Zorg dat je in de app-groep zit, dan blijf je van alles op
de hoogte

Leiding: Tabitha Keuning (ds.tabitha.keuning@pgdalfsen.nl) + gast(en)

En....

Een vriend of vriendin meenemen is gezellig!
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DE ONTDEKKERK

De Ontdekkerk is een creatieve, andere manier om met een Bijbels thema aan de
slag te gaan. De ene keer zijn we met de Ontdekkerk in de kerk, maar geregeld zijn
we ook ergens in of rond Dalfsen. Het is voor alle leeftijden en iedereen is welkom

Voor wie is de 'Ontdekkerk'?
Het is voor alle leeftijden (0-104 jaar), los van of je wel of niet gelooft of naar de
kerk gaat.

Wat is de 'Ontdekkerk'?
Met een thema en een Bijbels verhaal gaan we aan de slag.

Elke Ontdekkerk bestaat uit drie onderdelen:

* Samen ontdekken

Met elkaar zijn we ontdekkend, creatief, onderzoekend, sportief, maar
vooral ook samen en verbindend bezig rondom een thema. Er zijn
activiteiten voor alle leeftijden.

* Samen vieren.

De Ontdekkek bevat vierende elementen voor alle leeftijden in de kerk.
Dat kan bijvoorbeeld een lied zijn, een gebed of een meditatieve tekst
* Samen eten

We eten met elkaar gezellig een hapje. Veelal zal dit aan het thema
gekoppeld zijn.

Opgeven voor deelname aan de ontdekkkerk is niet nodig. Houd de publicatie in
Kerk op Weg en op de Kerkgroet in de gaten voor datum, plaats en tijdstip.

Voel je welkom, kom gerust en neem iemand mee!
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