
 
 
1. Dit is de dag HH 582  
Dit is de dag. Dit is de dag 
die de Heer ons geeft 2x 
Weest daarom blij 2x 
en zingt verheugd 2x 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft. 
 

2. Bless the Lord my soul HH 30  
Bless the Lord my soul,            LB 103e 
And bless His holy Name. 
Bless the Lord my soul 
Who leads me into life 
 
Prijs de Heer mijn ziel, 
En prijs Zijn heil’ge Naam. 
Prijs de Heer mijn ziel 
Die mij het leven geeft. 
 

3. He's got the whole world ELB 489 

 
He's got the whole world in His hands,3x 
He's got the whole world in His hands. 
 
He's got the wind and the rain in his hands, 
He's got the sun and the moon in his hands, 
He's got the wind and the rain in his hands, 
He's got the sun and the moon in his hands. 
 
He's got the tiny little baby in his hands,3x 
He's got all little children in his hands. 
 
He's got you and me, brother, in his hands, 
He's got you and me, sister, in his hands. 
He's got you and me, brother, in his hands. 
He's got everybody here in his hands. 
 
He's got the whole world in his hands, 
He's got the whole wide world in his hands, 
He's got the whole world in his hands, 
He's got the whole wide world in his hands. 
 

 
 
 

4. Genade zo oneindig groot  
HH 298 (opw. 428)  
Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis.  
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 

5. Heer ik kom tot U. HH 629  
(opw. 488)  

 

Heer, ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt 
dat, als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
door de kracht van uw liefde. 
 
refrein:  
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht  
en stijg op als een arend.  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
 

 
 
 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan   
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde.  
refrein        
 

 6. Heer, uw licht en uw liefde  
  HH 679 (opw. 334) 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt 
ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
    
Refrein: 
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht 
overwint. 
 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
refrein 
 

Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein 
 

7. Ja God is goed      Opw. 17 
https://youtu.be/F1tocvWcuHA?si=4UW3YbJ6YCGj-J9R      

Ja, God is goed. Ja, God is goed,  
 ja, God is goed, God is goed voor mij. 
 
Yes, God is good. Yes, God is good,  
yes, God is good, God is good to me. 
 

 
 
 

Oui, Dieu et bon. Oui, Dieu et bon,    
oui, Dieu et bon, Dieu et bon pour moi.     
 
Ja, Gott ist gut. Ja, Gott ist gut, 
Ja, Gott ist gut, Gott ist gut zu mich. 
 
Igen, Isten jó, Igen, Isten jó,  
Igen, Isten jó, Isten jó hozzám.  
(Hongaars, Isten = God) 
 
Tak, Boh dobryy. Tak, Boh dobryy,   
tak, Boh dobryy, boh dobryy dlya mene. 
(OekraÏns, Boh = God) 
 
Adonai tov, Adonai tov, Adonai tov,  
Adonai-tov, beshiv’ lie. (Hebreeuws) 
                
 

8. Juicht, want Jezus is Heer 
HH 605   (Opw. 174)          
Refrein: 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u  
ter ere van Hem,  
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft. 
Jezus de Koning, die mensen het leven 
weer geeft. 
 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras; 
zou Hij dan jou vergeten? 
Jezus die blinden genas, verrees. 
Refrein 
 
Wees als een boom die vrucht draagt,  
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water. 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
Refrein 
 
Wees dan het licht der wereld, 
stralend herkenbaar van ver, 
zodat men God zal eren. 
De blinkende Morgenster, verrees. 
 

https://youtu.be/F1tocvWcuHA?si=4UW3YbJ6YCGj-J9R


9.  Diep diep diep als de zee Hh 327 
Diep diep diep als de zee                
Hoog hoog hoog als de lucht 
Wijd wijd wijd als het waterblauw 
Is Jezus liefde voor jou en mij 2x 
 
Deep deep deep as the sea 
High high high as the sky 
Wide wide wide as the water blue 
Is Jesus love for you and me 2x 
 

 
10. Soms brengt God de storm… 
Opw. 729 

 
Soms brengt God de storm tot stilte. 
soms leidt Hij ons er doorheen. 
In de stormen van het leven   
zijn we niet alleen. 
 
Soms geneest Hij ons van ziekte, 
soms laat Hij het lijden toe. 
 
Ref: Hoe het ook zij, hoe het ook zij; 
Hij is erbij. 
 
Soms tilt God ons over bergen,  
soms voert Hij ons er omheen. 
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal; 
wij gaan niet alleen.  
 
Soms draagt Hij ons in zijn armen,  
soms laat Hij ons even gaan. 
Refr. 
 

11. Houd me dicht bij U (Opw.616)  
 
Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
 
U alleen begrijpt wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. 
 
 
 

 
 
refrein: U bent mijn doel, 
 U bent mijn hartsverlangen. 
             U bent mijn doel, 

 houd mij heel dicht bij U. 

 
12. Looft de Here, alle gij volken 
(canon) HH 33  (Opw 54) 

 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid is machtig over 
ons,en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
 

13. God kent jou vanaf het begin 
HH 503  (Opw Kids 77)                   
 
Refrein: 
God kent jou vanaf het begin, 
helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet 
ziet. 

 
En weet je wat zo mooi is? 
Bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij! 
refrein 
 

14. Heer wat een voorrecht opw 249 

 

Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
 

 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
refrein 
 

15.Jezus ik hou van U. HH 587 
(opw 731)                               

 

Jezus ik hou van U, 
Meer dan de sterren van de hemel, 
Meer dan het water van de zee, 
Meer dan ik U zeggen kan.  
Jezus ik hou van U, 
Meer dan de sterren van de hemel, 
Meer dan het water van de zee, 
Meer dan ik U zeggen kan. 
 
Halleluja, Adonai 
Halleluja, Adonai 
Halleluja, Adonai 

16. Wie is als Hij? HH 615 (Opw. 638) 

                                           
Wie is als Hij?                      
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
 

 

17. Als een hert opw 281 / HH 016  

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U 
 

18. Machtig God, sterke rots 
HH  609 (Opw. 277)                  

 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
Heilig en rechtvaardig, 
stralend licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, 
Prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
19. ‘k Stel mijn vertrouwen (canon) 

HH 388 / Opw 42      
‘k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij 
steeds nabij. 
 
 


